
Hyphae

De natuur spreekt, maar wij verstaan haar niet. Ze heeft een manier van communiceren naar ons mensen. De 
taal van de natuur communiceert dus niet alleen onderling, tussen de bomen, planten en wortels, maar ook 
naar de mens. De natuur waarschuwt ons al jaren en laat ons op steeds agressievere wijzen weten dat zij 
boos is, dat het zo niet langer kan. In de afgelopen decennia, eeuwen zelfs, zijn er meer en meer diersoorten 
uitgestorven en met uitsterven bedreigd. We nemen afscheid van stukken (ongerepte) natuur, verschillende 
dieren en nu ook de seizoenen. De laatste jaren zijn de seizoenen alleen in Nederland al erg veranderd. 
Winters zijn niet meer streng, zomers zijn heter dan ooit en we worden overweldigd door meer en meer 
stormen en regen. Tegenwoordig komt het fenomeen klimaatstress steeds vaker voor. Met name de jongere 
generaties ervaren erg veel stress als het om klimaatverandering gaat. Deze stress kan zelfs resulteren in een
klimaatdepressie, zo schrijft Van Veen (2021). De natuur waarschuwt ons al jaren, zo stijgt de temperatuur 
bijvoorbeeld al anderhalve eeuw, de zeespiegel stijgt en bosbranden zijn op meerdere plekken ter wereld 
gewoonlijker dan ooit. Er is een disconnectie tussen mens en natuur. De mens ziet de verschijnselen wel, 
maar we negeren ze. 

Onder het oppervlak gebeurt een overvloed aan leven dat we niet kunnen zien of horen. Hyfen zijn de draden 
die communicatie in de natuur mogelijk maken. Samen vormen ze een ondergronds schimmelnetwerk: 
mycelium. In dit multidisciplinaire project probeer ik contact te maken en te communiceren met dit netwerk 
door het aan de oppervlakte te brengen. Door de publicatie te planten, wordt symbiose geïnitieerd. Natuur is 
de drager van het verhaal. 
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De natuur weer blootleggen.


